
 

 

 

Faisel   32 ans 

 

 

 

 

 

De dode die dinsdag in het metrostation Zuid is 

gevonden, is allicht een Deense man van 

Marokkaanse afkomst. Dat maakte het parket op uit 

documenten die in de onmiddellijke nabijheid zijn 

gevonden.                     De Standaard 

 

Onder het perron van het metrostation Brussel-Zuid 

is het levenloze lichaam van een man aangetroffen. 

Zeer waarschijnlijk gaat het om een dakloze die daar 

onderdak had gezocht. De identiteit van de man en de 

doodsoorzaak zijn nog niet bekend, meldt de 

Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.   BELGA 

 



 

 

 

 

Yves   53 ans 

 

 

 

 

 

 

Toujours en chemin, quelques feuilles sous le bras. Il 

jette un regard sur vous et de main de maître vous 

croque. 

Avec un merveilleux sourire coquin, il vous offre son 

esquisse. Un peu surpris, vous observez un petit trait 

de votre visage mis en relief. Pour l’un c’est les oreilles, 

pour d’autres le nez ou la bouche. La réaction ne peut 

être qu’un grand éclat de rire.  

Merci pour cet humour que vous offriez à volonté. 

 



 

 

 

Patricia  48 ans 

 

 

 

 

 

 

Chère Patricia, 

 

 

Je suis triste que tu aies quittée la terre  

mais comme tu vois ton petit poussin  

qui t’aime même si tu es loin de moi.  

Tu as toujours eu la main au cœur  

mais tu es parti et tout les amis qui m’accompagnent 

resteront tout prêt de toi  

et c’est pour cela que mes amis   

t’aimeront toujours  

 

de la part de Claude 

 



 

 

 

 

Eric… 43 ans 

 

 

 

 
Eric moet af en toe wel eens  een bedreigende indruk 

achtergelaten hebben bij mensen die met een onveilig gevoel door 

Brussel lopen. Zijn lederen vestje met de vele pinnen op zijn rug 

en de  piercings in zijn gezicht zorgden ervoor dat Eric niet 

bepaald met de uitstraling van een doetje door de stad  liep. 

 

Wie Eric beter heeft gekend weet dat het lederen pinnenvestje 

eerder diende om zijn eigen  kwetsbare binnenkant te 

beschermen dan wel om de buitenwereld af te schrikken. Een 

binnenkant  die af en toe te beluisteren was in de muziek die 

hij speelde op het orgel in de kerk van de Goede Bijstand.  

Muziek die vrolijk en uitbundig kon zijn, maar ook weemoedig 

en pikzwart.   

 

Als Eric zich goed voelde zocht hij graag contact en kwam hij 

vertellen over wat hij had gelezen of meegemaakt. Ook de dood 

van Erwan kwam  dan vaak ter sprake. De laatste weken van 

zijn leven  zocht hij het orgel en de muziek op maar hij slaagde 

er niet meer in om kracht uit de muziek te halen. Hij liet 

letterlijk zijn hoofd op de muziektoetsen vallen. Hij is gestorven 

dicht in de buurt van zijn krachtbron. 

 



 

 

 

Pasquale  41 ans 

 

 

 

 
Pasquale, 

 

Gisteren wandelde ik langs de Brusselse Beurs. Ineens zat 

jij in mijn gedachten en ik hield even halt. Daar op de 

trappen vond men jou, dood, op de eerste dag van de lente. 

Pas 41 jaar was je. Veel meer kon de politie ons niet 

vertellen. Zoveel vragen… Ik ga terug in de tijd en probeer 

me je voor te stellen als baby, als kleine jongen, als jonge 

kerel, voor het eerst verliefd… Waar hield je van? Welke 

mensen heb je graag gezien? Wat heeft jou pijn gedaan? Je 

kan het ons niet meer zeggen. Lente… een nieuw begin. Wat 

dood leek, herleeft. Jij misschien ook, op een plaats die wij 

ons niet kunnen voorstellen. Ik hoop dat het daar ook voor 

jou zomer is geworden, Pasquale, en dat je gelukkig bent.  

 

« Au revoir, au revoir 

Qui sait jamais 

Tout peut recommencer 

Au revoir, au revoir 

Il faut croire en l'été 

L'AMI »  (Gilbert Bécaud) 

 



 

 

 

 

Stéphane…  21 ans  

 

 

 

 

 

Tu n’avais que 21 ans, 

Tu n’avais pas eut une jeunesse facile 

Tu avais recueilli une jeune chienne Leika 

Tu n’étais pas connu comme drogué 

Tu aimais bien un verre sans trop exagérer 

Tu espérais toujours trouver une vie plus normale 

Tu avais eut plusieurs possibilités 

Tu ne les trouvais pas à ton goût, malheureusement 

Tu as été retrouvé la main serrée sur le cœur 

Tu as probablement pris un somnifère de trop 

C’était lundi 23 mars dans le métro gare du Nord 

 

Adieu Steph, Leika est en de bonnes  mains 

 



 

 

 

 

Vincent.. 28 ans 

 

 

 

 
 

 

 

C’est à 28 ans que vous nous avez quittés, 

C’est dans une rue de Bruxelles que vous vous êtes 

endormi à Vie, 

Ce sont des habitants de la rue qui vous ont retrouvés, 

C’est votre famille qui a désiré vous préparer une belle 

cérémonie, 

C’est Une Vie que nous n’oublierons pas, 

Reposez en paix. 

 



 

 

 

 

Mohamed, dit le pilote, dit Yazzid 

46 ans 

 

 

 

 

Mohamed, aka le pilote, aka Yazzid 

 

Hij strompelde over de anspachlaan.  

Hij was steeds vriendelijk.  

Zijn ambitie was om leraar wiskunde te worden want 

daar had hij, volgens hem, een diploma voor.  

Hij had financiële problemen.  

Over zijn psychische en 

andere problemen sprak hij zelden.  

Soms verdween hij uit het straatbeeld 

omdat hij opgenomen was in één of andere instelling. 

Graag had hij een concert gezien van "steel pulse". 

 



 

 

 

 

Joël, dit Jojo, dit Nounours, 40 ans 

 

 

 

 

 

 

Joël, Nounours, 

 

Vous êtes une des premières personnes de la rue que l’on a 

connue, avec Monique. 

Grand blagueur, vous suiviez la vie comme elle venait en 

laissant les problèmes passer  

et en vous inquiétant pour les autres. 

Toujours attentionné et inquiet pour Monique,  

nous nous souviendrons de vous  

comme quelqu’un de bon et souriant. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Roberto… 44 ans 

 

 

 

 

 

On gardera de toi 

un souvenir inaltérable. 

Nous t'avons accompagné dans tes derniers moments 

avec tout le respect que nous te devions. 

  

 

 

Tu étais toujours prêt à accompagner ou traduire pour 

les autres. Merci. 

 

 

Ton frère t’aimait beaucoup. 

 

 



 

 

 

 

Gabriëlla… 52 ans 

 

 

 

 

 

Gabriëlla, 

 

 

Onze momenten samen waren altijd leuk en gezellig. 

Maar ik wist ook dat er meer aan de hand was. Een 

verleden vol met pijn en verdriet. Het leven op straat 

dat zwaar op je woog. Je had het moeilijk om daar veel 

over te vertellen. Je focus lag de laatste maanden op de 

leuke dingen in het leven: geen verplichtingen meer, 

alleen maar vrijheid.                                                                                                         

Ik hoop dat je nu die vrijheid gevonden hebt. 

 

 



 

 

 

 

Charles…  65 ans 

 

 

 

 

Charles,  

 

1m50 et une barbe plus que blanche … 

Assis sur le parvis de St Gilles ou autour d’un café à 

l’Entraide St Gilloise, nous vous connaissions bien et 

nous savions que sous votre air un peu bourru et vos 

marmonnements parfois déconcertants, se cachait une 

sympathie redoutable. 

Je me souviendrai toujours de la satisfaction que vous 

aviez pendant la douche ou votre rasage, et ce même 

s’il fallait vous accorder une attention très particulière 

afin d’être sure de vous garder à nos cotés. 

Vos yeux bleus brillants de malice et votre sourire au 

coin des lèvres nous marquerons toujours… 

 

Bien à vous,  

De la part de toutes les infirmières qui se sont occupées 

de vous. 

 



 

 

 

Youssopov…31 ans 

 

 

 

 

 

 

In een leegstaand pand aan het kanaal werd 

vanmorgen het levenloos lichaam aangetroffen van 

een dakloze. De doodsoorzaak is nog onbekend.  

Het gebouw staat al jaren leeg. Buurtbewoners ergeren 

zich aan de overlast die veroorzaakt wordt door 

krakers.                    Brusselnieuws.be 

  

 



 

 

 

 

André..  55 ans 

 

 
Pour notre ami préféré, 

nous pensons à toi, 

Au nom de tous les gens de la rue. 
 

 

Nous nous souviendrons de lui  

comme un homme apprécié de tous  

et bienveillant à l’égard des autres. 

Souriant, il nous accueillait la main tendue  

en nous proposant un petit verre,  

un coca ou un morceau de sa tarte. 

Merci pour tous ces moments partagés. 

 

 

André, 

Toujours généreux et présent. 

Tu as fait beaucoup de bien à tout le monde 

et tu ne pensais pas à toi. 

On te remercie pour tout 

et repose en paix, 

mon frère. 

Avec tout notre respect. 

Que Dieu te protège. 

Au nom de tous les gens de la rue 
 

André,  

Le sourire et la malice vous caractérisaient particulièrement, et ce malgré la dure vie 

que vous meniez.  

Attentifs aux autres plus qu’à vous-même, vous avez pu rassembler autour de vous 

de nombreuses personnes qui s’inquiétaient et nous appelaient régulièrement. 

Les « petits pas » vers une santé et un mode de vie meilleurs ont trébuchés en cours 

de route, et vous amènent maintenant à un repos sans fin… 

 



Puisse ce repos n’être que meilleur… 
 

André, 

 

Place Brouckère is een belangrijke bewoner armer.  Je vaste stek op de hoek met Rue Des 

Hirondelles en de Boulevard de Emille Jaqmain is leeg.  De passanten krijgen geen goede 

dag meer, geen vriendelijk gegrom als ze iets gaven of vriendelijk iets terugzegden, geen 

gezucht als ze met hun neus in de lucht verder stapten zonder te tonen dat ze je zagen.  

Want gezien, werd je.  Of voorbijgangers dat nu wilden of niet, ze zagen je.  Veel mensen 

waren ook bezorgd over jou.  Zowel vrienden, al dan niet van straat, als andere burgers. 

Op uitingen van bezorgdheid reageerde je altijd gelaten of trachtte je ons gerust te stellen.  

Ça va aller, demain, schouders omhoog...  waren vaste antwoorden op de vraag om naar De 

Fontaine of Casu te gaan. Je blauwe kaart van het syndicaat zou je morgen binnen doen...  

Een morgen die, nu blijkt, niet meer zal komen.  

 

Op die manier ben ik je de laatste weken ook tegengekomen.  Ik kende je al langer van 

zien, maar we waren tot toen nog niet echt in contact geweest.  Een goede dag, knipoog, 

hand in de lucht en dat was het dan.  Tot enkele weken terug.  Je zat op je dorpel. Het leek 

of het terug bij geknik, hand in de lucht, salut, zou zijn gebleven. Deze keer niet, we zijn 

aan de praat geraakt, hebben een sigaretje gerookt.  Die avond heb ik op vraag van jou naar 

Casu gebeld om te zien of er nog een slaapplaats over was, als het kon een zetel, geen bed.  

We hebben samen gebeld en ze zijn je een half uur nadien komen halen. In tussentijd was 

het best wel gezellig daar.  Ik vond het verbazend dat zoveel buurtbewoners langskwamen 

om een praatje te slaan, om je te overstelpen met adviezen om je leven weer in handen te 

nemen.  Demain, ça va aller, schouders omhoog,... waren ook hier je standaard antwoorden.  

Je vertelde dat je vroeger dakwerker was, kinderen en kleinkinderen had.  Eens terug 

presentabel, zou je hen gaan opzoeken... en je zou je die week laten verzorgen door de 

Fontaine...  Zelf overtuigd of in de hoop mij en anderen rond jou te overtuigen zodat we 

met een geruster gevoel verder zouden gaan?  Ik stel me de vraag. 

Want hoe gezellig je ook was, zelfs de stiltes waren niet echt ongemakkelijk, zo koppig 

was je ook.  Koppig in het je laten gaan.  De poetsdienst van de MIVB mocht op zijn kop 

staan, de vrijwilliger van de Fontaine mocht op zijn kop staan, je vrienden, passanten, wij 

van Diogenes, als André zich niet wou laten verzorgen dan zóu André zich niet laten 

verzorgen.  Diep verstopte trots?  Ik weet het niet.  Koppigheid was het  zeker.  Maar nooit 

onvriendelijk of bruut.  De « non, pas au jourd'hui » was niet brutaal, maar wel duidelijk. 

 

En nu André?  Geen morgen als excuus meer, geen André op zijn dorpel meer.  Het was 

slikken toen we het nieuws vernamen.  Onverwacht.   

André onze contacten waren niet intensief, niet veelvuldig, maar ik vond ze zeker 

aangenaam.  Had je lichaam ons nog wat meer tijd gegund, we hadden misschien samen 

een weg kunnen afleggen om te zien of we je leven nog een aangename wending hadden 

kunnen geven.  Het heeft niet mogen zijn. 

 

Ik groet u,  

Dag André. 



 

 

 

André… 63 ans 

 

 

 

 

 

 

In de nacht van zaterdag op zondag is André 

overleden.   

André was sedert 1997 bewoner van ons huis.  Hij 

heeft de strijd tegen de slopende ziekte niet kunnen 

winnen.  

André was een door de medebewoners graag gezien 

persoon, altijd klaar om over iets te discussiëren wat 

hij opgemerkt had in de krant.   
 

 



 

 

 

 

Henri   48 ans 

 

 

 

 

 

Mr. Henri, 

 

C’est par madame Alina que vous avez établi un 

contact régulier avec la Fontaine. Toujours là pour 

nous informer de son état de santé, très soucieux 

qu’elle ne manque de rien. Vous étiez tiraillé entre 

votre présence à son chevet ou le travail. Bien souvent 

pour vous le plus important était d’être là auprès d’elle. 

Oui, son départ pour l’éternité vous a bouleversé et ce 

fut pour vous une galère. Plus de goût à rien. 

Ma grande question : qu’est il arrivé ? Est-ce la 

solitude, le désespoir, un mauvais coup, tant de 

questions qui resteront sans réponse. 

Mais je garde le souvenir de Mr. Henri au grand 

Cœur. 

 



 

Andy 34  ans 

 
Andy, 

Even hadden we jou terug in ons leven, we waren allen zo blij, 

gelukkig dat we heel ons gezin terug hadden. Wat het plaatje, de 

vooruitzichten zo perfect stabiel maakten. 

 

We hadden zoveel dingen nog samen kunnen doen, met jouw 

kinderen, de onze… 

Waar we al die jaren zo diep in ons hart naar verlangden. 

Waarom? 

wat is er gebeurd? Zo jong, veel te vroeg. 

Met zoveel verdriet en pijn in het hart moeten wij jou nu loslaten. 

Ik hoop je in mijn armen te kunnen sluiten als de tijd er rijp voor is, 

maar wil je wel het volgende kwijt van ons allen, 

je zus Nans,  

je schoonbroers Bert en Peter, 

vooral mezelf en broer Mike, Nous en zeker je mama!!! 

Luister heel even Andy… 

Ik wil je dit even laten horen omdat dit zoveel betekent voor ons allen, zodat je weet hoe een speciaal, 

uitzonderlijk persoon je wel bent voor ons en altijd zult blijven (Broere!!!!) 

 

We lopen rond, kijken naar beneden, en al wat we zien zijn 
geen gezichten, geen plaatsen, wat we van jou kunnen bereiken!!! 
Je weet dat we je nodig hebben!!! 
Iemand als jij, wat je weet, hoe je praat, Andy zelf dus… 
Ik hoop dat je zult opgemerkt hebben dat we je zochten?? 
Iemand als jij dus… 
 

Om het even welke afstand, waar je bent, wil ik dat je weet,  dat je voor eeuwig een plaats in mijn 

hart hebt. 

 

Rust zacht broer, samen met papa en meme. 

We zullen jou voor eeuwig in ons hart dragen! 

 

 

 



Wat moet ik zeggen ? 

 

liefs Andy? 

vaarwel Andy?   

 

waarom, waarom? 

 

Zo een mooie dag 4 augustus 

zonnetje scheen 

tof shoppen 

lieve mensen om me heen 

 

waarom, waarom? 

 

sta ik aan de kassa 

krijg ik telefoon 

maar met o zo een boodschap… “uw broer is overleden” 

neen… je mag me alles zeggen… maar niet dat. 

“aub” smeekte ik… “niet dat!” 

 

waarom, waarom, zou dat waar zijn? 

 

het ongeloof komt de kop opsteken… 

dat kan niet… hij is gezond en wel… 

doet het zo goed in de sleutel… 

ja met vallen en opstaan… 

waarom niet?... 

het is hard knokken… voor iedereen daar… 

 

waarom, waarom? 

verdomme Broer! 

 

nu is het onze beurt om te knokken… niet jij… 

en als we dat van één iemand hebben geleerd… is het van jou! 

ja, wij zullen dat doen… voor jou… 

voor jou is het tijd om te rusten… 

 

Voor ieder hier aanwezig vandaag… heb je veel positieve gedachten achter gelaten… 

mag uw afwezigheid hier op aarde een nog diepere betekenis geven in ieders hart… 

 

Wat moet ik nog zeggen? 

 

liefs Andy…? 

vaarwel Andy…? 

 

Mag het gewoon alle twee? 



 

 

 

Claude  69 ans 

 

 

 

 

 

Claude was een “bon vivant”, 

Hij wist te genieten van eenvoudige dingen, 

Hij was ook een “blagueur”, 

Hij hield van een goeie grap, 

 

Claude heeft lang op straat geleefd, maar op het einde 

van zijn leven was dit veel te zwaar en te gevaarlijk 

geworden. 

 

"Claude zat na de middag vaak aan tafel, vlak bij de 

uitgang van ons centrum. Wanneer ik in de vroege 

namiddag naar huis ging, keek hij me telkens met 

pretogen aan met de mededeling: "braaf zijn hè 

meiske". Hij had van die intelligente ogen en hij 

straalde op de een of andere manier "graag leven" uit.  

's Morgens zag ik hem soms een hond van iemand uit 

de buurt uitlaten. Dan zag hij mij niet vanwege zo 

geconcentreerd met die hond bezig. Ik had hem graag 

wat beter gekend..." 

 



 

 

 

Mahamat, dit Jésus-pieds nus, 

Jésus-le black…  37 ans 

 

 

 

 

 

Mahamat, mieux connu comme Jésus, l’homme aux 

pieds nus, a été un personnage incontournable dans 

les environs de la Bourse pendant plusieurs années. 

Suite à un problème personnel avec un fonctionnaire, 

il a choisi de vivre dans les marges de notre société.  

 

Il était un vrai guerrier de la rue, un homme puissant, 

un caractère fort, méfiant, pas facile de rentrer en 

contact avec lui. Mais ceux qui le connaissaient 

mieux savent qu’il était aussi un homme serviable, 

sensible et qu’il aurait donné sa vie pour défendre sa 

femme et ses enfants. 

 

Jésus, j’espère que tu as finalement trouvé la paix. 

 



 

Ronald, dit Le Breton, papy… 64 

ans 
 

 

A Ronald, 

Connu trop tard, parti trop tôt, 

Il va rester des anchois,  

des bougies  

et des Kaiser Noirs. 

Salut Breton. 

Ne meurent que ceux qu’on oublie… 

 

Beaucoup de mes questions resteront sans réponse,  

mais tant pis. 

On dit que le plus beau tombeau des morts, 

c’est le cœur des vivants; 

Soyez assuré que vous serez                                                                                                                                                              

toujours vivant dans le mien!  

Je ne vous oublierez jamais. 

Pour toujours : votre petite marmotte  

 

Adieu copain,  

On t’aimait bien. 

Tu es parti sans dire au revoir. 

Mais tu n’es pas parti seul 

puisque nous étions là.  

Malheureusement, nous n’avons rien pu faire. 

Merci de t’avoir connu, et d’avoir été là pour nous. 

Au revoir légionnaire.. 

 



 

 

 

 

René, dit Le Marin…  80 ans 

 

 

 

Nonkel René, 

 

Jij, Patrick en Princes waren al vele jaren goede 

vrienden, elkaars steun en toeverlaat. Van Princesje 

moesten we afscheid nemen in december 2008 en 

vandaag nemen we afscheid van jou. 

 

Je beleefde 4 gelukkige jaren in de Residentie Sint-

Geertruide. Je was dankbaar voor alle goeds dat hier je 

deel werd. Enkele maanden terug werd je ziek en op 

een dag zei je aan Patrick dat je ’s avonds wou slapen 

gaan en niet meer wakker worden. Je was klaar voor je 

laatste reis. 

 

Nu je thuisgekomen bent in Gods geborgenheid, vraag 

ik je om je voorspraak voor Patrick, voor alle mensen 

die je hielpen en voor hen die hier vandaag aanwezig 

zijn. 

 

Rust in vrede, Nonkel René. We vergeten je niet. 

 



René, een naam die ons wel iets zegt, maar een 

man die we nooit hebben kunnen doorgronden. 

 

Ik leerde Nonkel René kennen in Poverello in 

1996. We speelden er dagelijks met de kaarten 

met nog een aantal andere mensen. 

 

Maar ik leerde nonkel René écht kennen in 

1999 toen ik gehospitaliseerd werd. Toen 

besefte ik dat hij meer was dan die andere 

mensen. Hij was een echte vriend, iemand 

waarop je altijd kon rekenen ook al gaf hij zijn 

ware identiteit niet vrij.  

 

Toen hij in 2005 problemen kreeg met zijn 

gezondheid, was ik er voor hem en ik ben dat 

blijven doen tot op de laatste dag. 

 

Nonkel René, na 80 jaar van hard zwoegen 

heb je, mede dankzij de goede zorgen in de 

Home Saint-Gertrude, de rust gevonden die je 

verdiende.  

 

Rust Zacht, Nonkel René. 



 
 

 

 

Alain…  57 ans 

 

 

 

 
 

A titre posthume…                                                                  

Ego sum pauper. 

 

En vérité, 

le chemin importe peu, 

la volonté d’arriver 

suffit à tout. 

 

La vie est une tarte de … 

Il faut la manger jusqu’au bout 

 

Calvinistische bourgondiër 

Metrobewoner 

     
Alain, ce grand homme doux et bien bâti,  

lisant sur un banc le long du boulevard.  

Voici l'image que nous avons de Mr D en pensant à lui. 

En effet, il aimait beaucoup lire. Lors de notre dernière rencontre, 

c'était la Bible qui l'accompagnait. 

Malgré les mésaventures de la rue , "le moral va mieux que le physique" , 

nous disait-il , " On fait un pas en avant et 2 pas en arrière en rue. 

C'est toujours comme ça, mais ca dépend du moral". 

Il était souvent préoccupé par son amie  

et nous faisait part de ses questionnements. 

Votre départ brusque et contrasté de la manière dont vous viviez nous a fort 

marqué, Merci pour les moments échangés." 

 



 
 

 

 

Miguel…  30 ans 

 

 

 

 

 
 

Quel paradoxe! Un des endroits commerçants les plus 

chics de la capitale, …, Et c'est là qu'il a trouvé la 

mort, dans une catacombe oubliée des magasins de 

luxe. Son cadavre a été découvert jeudi après-midi, 

suite à un incendie qui s'est déclaré dans les galeries.  

 
                                                      La Capitale 

 



 

 

 

 

Zdzislaw …  58 ans 

 

 

 

 
Je voelde dat je echt niet goed was ,je zei het ons ook.Na 

enkele dagen opname in het ziekenhuis ben je 

onverwacht van ons heengegaan 

Je beste vriend Bernard mist je,alle dagen was je met hem 

aan het kaart spelen en hoeveel vreugde hebben jullie niet 

samen gedeeld. 

Als je s’morgens de zaal binnenkwam was er altijd die 

hartelijke groet en je wuivende hand ,vele mensen hielden 

van jou. 

Vaak was de drank je metgezel ,dan was het soms 

moeilijk en toch….. 

Als de bewoners van de Tanneur vernamen dat je 

overleden was ,hebben ze s’avonds op jouw lege plaats een 

bord gezet met een klein kaarsje erin,zo was je een stille 

aanwezige onder hen. 

Wij zijn nog samen gekomen om in gebed afscheid van 

jou te nemen,Je zoon verlangde dat je terug keerde naar 

Polen en in je geboorteland zou begraven worden. 

Je bent nu thuisgekomen bij de Heer en je vrienden die je 

zijn voorgegaan. 

 



 

 

 

 

Claude…  63 ans 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Claude était toujours à l'église de la Madelaine avec 

son gobelet et il était connu de tous les paroissiens. par 

après il a retrouvé un logement à Ixelles mais il 

retournait souvent dans ses anciens quartiers,l'église 

et la galerie Ravenstein et la gare. Il a été opéré des 

artères, puis d'un pontage coronarien puis il y a un 

an il a eu le pied coupé par la gangraine et il est mort 

d'un malaise. 

Quand il avait poussé sur la bouteille, il chantait 

Valentine et ses petits têtons. 

 

  

 



 

 

 

 

Mohammed, dit Mohammed barbu…   

48 ans 

 

 

 

 

 

« Mohammed Barbu » était un homme silencieux et 

tranquille. 

Il a connu des difficultés à suivre le rythme et les 

exigences de notre société. 

Ses problèmes de santé lui pesaient lourd. 

Il a habité pendant les derniers mois de sa vie avec un 

groupe de gens dans un lieu occupé. Quelques 

semaines après leur expulsion, Mohammed est décédé à 

l’hôpital. 

Finalement il est reparti au Maroc …  

Bon voyage Mohammed … 

 



 

 

 

 

Manuel…  38 ans 

 

 

 

 

 

 

Manu était toujours prêt à aider les autres. Quand il 

t’aimait, il se cassait en quatre pour te faire plaisir car 

il était entier, bon et généreux. Il était fidèle en amour 

et en amitié. Il n’a pas eut une vie facile,  au contraire 

et les moments de joie étaient rares,  mais il était 

tenace car il croyait en la bonté de l’homme.Nous,  ses 

copains,  nous trouvons déplorable ce qui lui est arrivé 

et nous comprenons que cela a été son choix,  son 

courageux choix. 

 



 

 

 

 

Jean-Pierre, dit J-P…   56 ans 

 

 

 

Cher J-P, 

Chevalier des temps modernes, Don Quichotte à la 

recherche de moulins à combattre, tu hantais La Place 

Ste Catherine de ton long manteau à la Van Helsing. 

Tu nous as quittés avec discrétion, alors que nous 

étions habitués à tes coups de gueule. 

Pas de dernier mot de ta part. 

Peur du retour à la rue, de la maladie, tu as eu le 

courage de passer à l’acte. 

Nous nous souviendrons des bonnes blagues, des 

« Jups » autour du comptoir de « l’équilibre ». 

Salut artiste. 

 

Jeanke, onze reus, je bent naar de eeuwige jachtvelden 

vertrokken, verdwenen, de witte en zwarte ratten die 

aan je boomwortels knaagden, op jouw gewei rust nu 

de hemel. 

Stuur ons af en toe een kleine regenboog,  

en rust vooral zacht ‘Menne’, 

wij zullen je hier niet vergeten. 

 



 

 

 

Bruno, dit le petit Bruno, le 

français, le Chat…  48 ans 

 

 

 

 

T’es arrivé à Bruxelles il y a déjà plusieurs années,  

en laissant derrière toi la France et tout un passé.  

Un passé dont tu parlais rarement. 

On a parlé,  

on a occupé des bâtiments vides,  

on a rigolé ensemble.  

Parfois, surtout quand on te réveillait,  

tu ne cachais pas ta mauvaise humeur.  

Mais très vite tu rigolais de nouveau 

comme si rien ne c’était passé. 

Dans les lieux que tu fréquentais,  

tu étais toujours prêt à donner un coup de main,  

malgré la fatigue qu’une vie en rue engendre. 

Tu étais le meilleur imitateur de chat du monde.  

Mmmiaawww. 

On ne t’oublie pas Bruno. 

Bonne route  

… va en paix.  

 



 

 

 

 

Michel…   54 ans 

 

 

 
Michel, 

 

Je wist het….met tranen in je ogen keek je ons aan….we 

beseften dat we je moesten laten gaan en dat dit snel kon 

gebeuren. 

Je moeder en zus hebben je bijgestaan met al de vermogens 

van hun hart tijdens de laatste maanden van je leven. 

 

Je was een man die nooit klaagde. 

Zo vriendelijk en zacht, …zo  was je gewoon - vriendelijk - je 

hielp waar je kon, zelfs toen de pijn ondraaglijk zeurde. 

 

Je kookkunst zullen we nooit vergeten.  Het was je werk, 

maar je hanteerde de ingrediënten met zo’n zachtheid en dat 

konden we proeven. 

 

Je humor was je kracht.  Zelfs op het einde van je leven 

behield je naast je tranen ook die lach als een glinster in je 

ogen. 

 

Michel je laat nu een leegte na … veel te vroeg. 

Michel we zullen je missen. 

 



 

 

 

Jean-Claude…  51 ans 

 

 

 

 
Adieu à un ami cher… 

 

Je le vois de loin, appuyé sur le pilier  du porche de l'église du Rosaire à Uccle. 

Une cigarette aux lèvres et son petit sourire en coin, un rien moqueur. 

 

Il m'apostrophe de loin à propos de  son chien dont j'aurais du faire je ne sais plus 

quoi… 

  

Il me fait des  reproches car lorsqu’il a raison il n'y a pas de possibilité de l’arrêter. 

Mais malgré tout cela, je l'aimais bien, mon ami JEAN-CLAUDE. 

 

Dans ses grandes joies venaient  en tête  les procès et autres procédures qu'il avait 

introduits pour l'obtention d’un « Minimex de rue » et plus tard d’une pension 

d’invalidité. 

S'il n'obtenait pas gain de cause, il était outré, et reprenait immédiatement  le 

combat pour ce qu'il estimait juste. 

 

Il aimait particulièrement me  « rouler » en me demandant de le conduire en  voiture 

à tel ou tel 

endroit et me retrouver en pleine campagne ou dans un joli village du Brabant où il 

n'avait rien 

à faire, si ce n'est d'admirer le paysage et rire, rire, rire........ du tour qu'il pensait 

m'avoir joué. 

 

Te voila partis mon ami.  

Sans rien dire, Sans bruit,  mais laissant derrière toi un manque, ...un vide. 

 

Adieu Jean-Claude.   

A bientôt ! 

 



 

 

 

 

Christophe, connu comme Christophe 

de la gare …   53 ans 

 

 

 

Christophe,  

 

Nous nous souvenons de vous comme quelqu’un de 

discret qui avait souvent un petit sourire au coin des 

lèvres.  

Tout le monde vous connaissait sans vraiment vous 

connaître… 

Toujours au même endroit avec votre gros sac militaire 

et souvent muni de votre bonnet sur vos longs 

cheveux, vous faisiez partie des habitués de la gare 

centrale. 

« Non non, ça va, ça va », 

vous êtes parti comme vous avez vécu... dans la 

discrétion… 

 

Merci pour nos rencontres… 

 



 

 

 

 

Henri…   68 ans 

 

 

 

 

 

Il avait séjourné quelques mois au Relais entre 2008 

et 2009, mais atteint d’une maladie incurable, il avait 

dû être hospitalisé deux ou trois fois, et a continué à 

connaître quelques va et vient entre l’hôpital et le 

Home de repos Séquoia, avant de trouver l’ultime 

repos. 

 

Henri était un monsieur agréable, amateur de pèche ; 

il nous a laissé un peu de matériel d’ailleurs, (avis 

aux amateurs). Il aimait bien venir papoter avec les 

assistantes sociales et les éducatrices du Relais qu’il 

appelait ses ‘copines’.  

 



 

 

 

 

Armando…   44 ans 

 

 

 

 
 

Lieve Armando,  

Samen zaten we op het terras voor het vakantiehuisje aan zee. De groep was op 

fietstocht, maar jij wilde het die ochtend liever wat rustiger. Het was niet 

warm, maar de zon scheen. Je genoot... Met veel enthousiasme dook je voor ons 

de keuken in, zodat we zeker geen honger of dorst zouden hebben. “De zee doet 

me goed,” zei je, “ ik slaap zoveel beter, ik heb meer eetlust. Ik herleef...” Jouw 

dood is een schok voor ons, Armando. Jij begreep hoeveel pijn het soms doet als 

een vriend sterft. Dat je er niet meer bent, doet ons nu pijn. Want jij was en 

blijft voor altijd onze vriend... 

    

   Slaap zacht, Armando         - Wij - 

 

Cher Armando, 

On était assis devant la maison de vacances à la mer. Le groupe était parti 

pour un tour en vélo, mais ce matin, toi tu préférais le calme. Il ne faisait pas 

chaud, mais le soleil brillait sur nous. Tu savourais le moment... Avec 

beaucoup d’enthousiasme, tu t’occupais de nous, en allant chercher à boire et à 

manger. ‘La mer me fait du bien,’ disais-tu, ‘je dors tellement mieux, je 

reprends mes forces et je revis...’ Ta mort nous choque, Armando. Tu 

comprenais si bien la peine provoquée par le décès d’un être cher... Ta mort 

nous cause de la peine, Armando. Car tu étais et tu seras toujours notre ami. 

 

   Au revoir...            -Tes copains et copines- 

 



 

Serge…   53 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne savons rien te toi. 

Nous ne connaissons pas les  

chemins que tu as traversés. 

 

 Ni les personnes  

que tu as aimées. 

Et qui t’ont aimé. 

Nous ne savons pas  

quelle fut ta croyance. 

  

Mais tu es notre frère. 

Et nous sommes là  

 

pour te dire notre respect. 

Et notre souhait. 

 

Que là où tu es maintenant 

tu y sois en paix. 

Tu te sentes chez toi. 

Pour le bon. 

Pour l’éternité. 

  

Va notre frère. 

Va dans cet ailleurs. 

Qui est Lumière, Vérité et Amour. 

 


